
 

 

Juichen om die grote Koning… 

Palmzondag in de Ignatius 

 

Het was weer een feest in de kerk met zoveel kinderen, die allemaal een prachtige 

palmpaasstok hadden gemaakt om na de viering bij zieken en bejaarden te brengen. 

Er was zeker zoveel enthousiasme, als bij de mensen langs de weg 

naar Jeruzalem, die met hun palmtakken riepen: “Hosanna”.  

Het kinderkoor zong weer prachtig en de pastor vertelde over de 

tuin, die de kinderen maakten en nu, na al die weken van het 

project tijdens de Veertigdagentijd, bijna af was. Maar daarvoor moesten de 

kinderen wel goed samenwerken, zich inzetten, hun best doen, offers brengen, 

iets voor elkaar over hebben en teleurstellingen aanvaarden….Maar dan:….is het 

genieten van al het moois, dat het leven ons biedt! 

Bijna is het Pasen: nieuw leven! Dat er voor ieder…en vooral voor mensen, die het 

moeilijk hebben, nieuw leven, nieuwe kansen op geluk  mag zijn! 


