
Seniorenreis Antonius Abt van 29 juli tot en met 5 augustus 2017 
Verblijf in Hotel Brinkzicht in Vledder 

 

  
Een ruim terras, de zon, de krant, de koffie, de aardige reisgenoten… 

  

  
…zo kom je de vrije tijd wel door 



  
 

Een echte hersenbreker was de quiz met de cartoons van BN’ers, mensen die we allemaal kennen van de tv. 
Er waren schaatsers bij, voetballers, artiesten, sportverslaggevers. 

De cabaretier met de hazenlip, hoe heet hij nou toch weer? 
De bijgeleverde roddelbladen boden maar beperkte hulp. 

Andere quizvragen gingen over de provincievlaggen – wanneer zie je die? –, exotische groenten als truffelaardappel, en meer. 
Natuurlijk was er een winnaar: de groep-Druivenplukkers, Druivenkrenters, iets uit het Westland in elk geval. 

  

  



  
  

Er op uit, met een klein groepje op de fiets of met zijn allen in de bus. 
We zagen de waterbuffels van Carina Zeestraten in Oldemarkt – en oh, wat smaakte dat buffelijs lekker –, en bekeken de verzameling blikken 

van Mieneke Bout in Koekange. Beide dames vertelden met enthousiasme over hun werk respectievelijk hobby. 
We bezochten het Gevangenismuseum in Veenhuizen met zijn prachtig vormgegeven vaste opstelling en 

reden met de Brinkzicht-touringcar door een van de drie natuurgebieden die Vledder omringen: het Drentse-Friese Wold (Woud). 
“Wat is Nederland toch mooi, je hoeft helemaal niet ver op vakantie,” hoeveel keer is dat niet gezegd deze week. En terecht. 

  

  



  
  

  
  

  



  
  

  
  

  



  
  

Hotel Brinkzicht staat bekend om zijn gemoedelijke sfeer en zijn goede 
keuken. Voor Jan en Ada van der Knaap reden om er in 2012 een 
seniorenvakantie te boeken. Nu Ada, na het overlijden van Jan, de 
organisatie van de seniorenreizen voortzet, was Brinkzicht een logische 
keuze. 
 

Jan, slager in hart en nieren, testte restaurants op het onderdeel gehaktbal. 
Was die goed gemaakt dan was de rest ook wel in orde. Brinkzicht slaagde 
met vlag en wimpel. 
 

Het warme en koude buffet in Brinkzicht op vrijdag 4 augustus was dan ook 
een feest voor het oog en voor de maag. 

 
  

  Fotografie: Fred Beelen 
 


