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Homilie tijdens de uitvaartliturgie voor pastoor Jaap Kwaaitaal 

30 juli 2016 in de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te Den Haag   

 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,  
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,   
 
laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,  
geborgen in de bevende zekerheid,  
 
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.  

Dit zogeheten Klein Danklied van Ad den Besten, is gezongen tijdens het ontsteken van de kaarsen rondom 
het lichaam van pastoor Jaap Kwaaitaal. Jaap heeft dit Klein Danklied gekozen om te laten zingen tijdens zijn 
uitvaartliturgie. Het zijn maar drie strofen, maar het is een opmerkelijk stukje poëzie. Gericht tot God, 
beschrijft dit gebed ons menselijke bestaan van geboorte tot dood. Het beschrijft  onze verhouding tot 
diezelfde God. 

Pastoor Jaap Kwaaitaal heeft tijdens zijn  leven heel wat ondernomen, hij heeft tal van functies en ambten 
uitgeoefend en vele gebeurtenissen meegemaakt. Maar voor Jaap kwam het steeds weer aan op de kern:  
God! Die schonk zijn leven zijn diepste  kwaliteit. Dat pastoor Jaap Kwaaitaal zijn brevier trouw heeft gebeden 
tot het laatst toe, getuigt van zijn diepe geloof in God.  Het Klein Danklied noemt dat:  leven de volle tijd, 
dankbaar en geborgen.  

Het zijn woorden die ten volle van toepassing zijn op het leven van Jaap Kwaaitaal. Zijn leven heeft hij ten 

volle geleefd en gegeven, zijn kwaliteiten en talenten ingezet voor zovele mensen in het bisdom Rotterdam. 

Kapelaan, leraar, prefect, rector, godsdienstleraar, deken van Den Haag, vicaris van de bisschop van 

Rotterdam, pastoor, lid van het Kathedraal Kapittel, lid van het Curatorium van Vronesteyn, 

eindverantwoordelijke voor de katholieke Hongaarse Gemeenschap in Den Haag. Pastoor Jaap Kwaaitaal wist 

zich ook  betrokken bij het Jodendom en de Staat Israël. Hij was lid van het OJEC: het overlegorgaan Joden en 

Christenen en het KRI:  de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. Jaap had duidelijke meningen over de 

relatie tussen de Rooms Katholieke Kerk en andere godsdiensten. In 1986 pleitte hij in een open brief voor het 

opnemen in de kerkelijke kalender van Jom Hasjoah, de joodse herdenking van de Holocaust. Hij schreef 

letterlijk, en ik citeer: “Als christenen moeten wij ons bezinnen op de joodse herkomst van het christelijk 

geloof. We zouden ons van onze wortels vervreemden wanneer wij dat niet zouden doen." Jaap  maakte  zich 

sterk voor een intensieve dialoog met de joden.    

Jaap Kwaaitaal heb ik voor het eerst ontmoet in 1984, inmiddels 32 jaar geleden. In dat jaar was ik mij aan het 

oriënteren op een theologiestudie en mogelijk het priesterambt. De toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. 

Philippe Bär stuurde mij voor een gesprek naar Deken Kwaaitaal van Den Haag, destijds wonend in de Oude 

Molstraat. Deken Kwaaitaal was lid van het toenmalige Adviescollege voor Ambtskandidaten. En zo 

geschiedde. Ik herinner mij van dat gesprek dat deze man sympathiek en oprecht geïnteresseerd was. Iemand 

bij wie ik mij op mijn gemak voelde. En dat gevoel is mij altijd bijgebleven, wanneer ik Jaap Kwaaitaal, in de 

vele jaren daarna, steeds weer ontmoette.  

In al zijn functies en ambten, was Jaap Kwaaitaal bovenal een pastor; een priester; een echte herder! Jaap was 

een verbindend iemand. Hij keek altijd ‘’wat kon’’ om mensen te helpen. Jaap was geen man om met de vuist 

op tafel te slaan. Een blijmoedig mens, zo was Jaap. Hij nam mensen zoals ze waren,  Jaap veroordeelde niet. 

Hij verstond de kunst mensen iets duidelijk te maken, zonder confronterend te zijn. En altijd met zijn 
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specifieke gevoel voor humor. Dat tekende zijn band met zijn familie, maar evenzeer zijn kontakten met 

collega’s. Jaap was trouw in zijn kontakten met collega’s. Zo heeft Jaap altijd trouw kontakt gehouden met 

pastoraal werker Wiel Lemmens, met wie hij destijds zo goed heeft samengewerkt. Wat fijn Wiel, dat jij er 

vandaag bij bent! Destijds hoorde Jaap tot de collegiale kring van lijn 6: collega’s hier in Den Haag die ergens 

in de stad woonden waar tram 6 voorbij kwam. Pastor Faas de Vette en pastor Arno Kocx, vandaag hier op 

verzoek van Jaap als concelebrant aanwezig, maakten daar deel van uit. In zijn tijd als deken van Den Haag lag 

het welzijn van ‘zijn’ pastores hem na aan het hart: priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters. Het 

was goed samenwerken met Jaap Kwaaitaal. Goede herinneringen aan die periode leven nog steeds.  

Aan je manier van leven, aan je omgang met anderen, is te zien waar je op vertrouwt en waar je uit leeft. Ik 

herinner u aan enkele woorden uit de Evangelielezing. Jezus zegt het zó: ’Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn 

Woord onderhouden.’ In zijn doen en laten heeft Jezus laten zien wie God voor ons wil zijn. En als wij Hem 

navolgen, zal zijn Geest ons bezielen. Diezelfde Geest heeft Jaap Kwaaitaal, in zijn navolging van de Heer, 

tijdens zijn leven en vele bezigheden, steeds weer bezield en geïnspireerd. 

Pastoor Jaap Kwaaitaal is vele jaren Vormheer geweest in het bisdom Rotterdam. Als plaatsvervanger van de 

bisschop ging hij naar parochies om jonge mensen het sacrament van het Vormsel toe te dienen. Jaap nam 

altijd een kruisbeeld mee om dit te laten zien tijdens de Vormselvieringen. Dit kruisbeeld ligt vandaag op zijn 

kist. Een bijzonder kruisbeeld; het lichaam van Jezus heeft geen armen en handen. Jaap zei dan tegen de 

jongeren die gevormd werden: "Jullie zijn in deze wereld de armen en handen van Jezus. Laat je maar 

aansteken door zijn Geest van liefde. Laat je maar raken, met hart en ziel, en doe wat gedaan moet worden!"   

Jaap Kwaaitaal is priester gewijd op 4 juni 1955. Als jongere, als seminarist en in de eerste jaren van zijn 

priesterschap heeft Jaap  het Rijke Roomse leven nog ten volle meegemaakt. Daarna volgden de jaren zestig 

met het Tweede Vaticaans Concilie, alle maatschappelijke veranderingen en  verschuivingen in de 

samenleving, en daaropvolgend: de woelige jaren en ontwikkelingen in de Nederlandse Kerk.  

Jaap Kwaaitaal toonde begrip voor allerlei kerkelijke stromingen. Hij oordeelde en veroordeelde niet. In zijn 

kontakten met pastores, parochianen en zovelen in het bisdom en daarbuiten, toonde Jaap zich altijd weer 

een verbindend iemand, mild en oprecht.  Met recht mag hij een wijs mens worden genoemd! Door alle 

ontwikkelingen heen bleef Jaap trouw aan zichzelf, zijn medemensen en zijn geloof in God. Als priester leefde 

hij vanuit de heilige Schrift, de Eucharistie en de andere sacramenten. 

Toen Jaap Kwaaitaal 40 jaar priester was, op 4 juni 1995, het hoogfeest van Pinksteren, zijn de Schriftlezingen 

gelezen die wij vandaag ook hebben gelezen. De zeer bekende lezing uit het tweede hoofdstuk van de 

Handelingen van de Apostelen gaat niet over veeltaligheid of talenwonders. Het is het verhaal van mensen die 

iets nieuws horen en dan zien, en die er warm voor lopen. Dit verhaal gaat niet alleen over wat toen, ooit, 

gebeurde, maar het gaat evenzeer over onszelf: hier en nu! Willen wij horen bij die mensen, die dromen van 

een stad van vrede? Willen wij van de Geest van God vervuld zijn, en daarvoor onze geest geven? 

Het verhaal vertelt ons dat het kàn! Dat het ook toen gewone mensen waren, vrouwen en mannen, jongeren 

en ouderen, die het hoorden en zagen en deden. Ze bestaan nog, zulke mensen. Mensen die geloven dat deze 

wereld kan worden omgekeerd. Mensen die geloven dat onrecht kan worden bestreden en angst bezworen. 

Mensen die geloven dat zwaarden omgesmeed kunnen worden tot ploegen, dat er - ooit - vrede zal zijn. 

Die mensen bestaan. Ook onze goede Jaap Kwaaitaal was zo’n mens! Zij geven de moed niet op. Dàt zijn de 

erfgenamen van de leerlingen in onze tijd, deelgenoten van de Geest van God. 

De laatste jaren van zijn leven waren niet altijd eenvoudig voor pastoor Jaap Kwaaitaal. Zijn blijmoedigheid 

bleef ongebroken aanwezig.  Hij mopperde nooit over zijn lichamelijke achteruitgang, maar werkte naar zijn 
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vermogen steeds weer aan herstel en revalidatie.   En Jaap  bleef betrokken! Geïnteresseerd en lezend: De 

laatste jaren las hij de nodige biografieën: over Marga Klompé, Kardinaal de Jong, kardinaal Simonis en 

kardinaal Danneels.  Hoopvol gestemd, vol vertrouwen over de toekomst. Kome wat komt. Dankbaar en 

geborgen, zoals het Klein Danklied zegt. Dankbaar voor zijn lange leven en alles wat is geweest, geborgen in 

een diep vertrouwen op God.  

Dankbaar was Jaap naar zijn familie, zijn vrienden. Dankbaar ook naar Annelies Brosch die jarenlang Jaap 

terzijde heeft gestaan en zeker de laatste jaren een belangrijke bijdrage gaf aan zijn kwaliteit van leven. 

Zaterdag 23 juli is pastoor Jaap Kwaaitaal overleden, in Antoniushove in Leidschendam, voorzien van het H. 

Sacrament der zieken. 

Aan Jaap Kwaaitaal zijn de woorden van het Klein Danklied in vervulling gegaan: 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.  

 

Dolf Langerhuizen, pr. 


